
Beeld
Doelgroep: 6 - 12 jaar

WORKSHOPS IN DE KLAS 

Miro @ la carte
De kunstenaar Miro bekend om zijn vrolijke
en kleurrijke abstracte werken inspireert
ons tijdens deze workshop. Abstracte
kleurrijke schildersdoeken ontstaan na het
speels beschouwen van de werken van
Miro. Zowel coöperatief werken in groep als
individueel werken staat voorop.

Alechinsky & inktspetters
Vanuit een belevingsgesprek over gevoelens
ontstaan verrassende verhalen. Geïnspireerd
door de typische getekende lijsten en
fabelwezens van Alechinsky schilderen we
met acryl en inkt ons eigen verhaal. Je kan
kiezen om te schilderen met inkt en kaarten
of aan de slag te gaan met ecoline.

Schilderen met licht
Spannend! Het licht gaat uit en de blacklights
gaan aan. In het donker wordt schilderen een
nieuwe beleving. We bedenken een eigen
ontdekkingsverhaal op onze fluoplaneet in het
Plutaniaans.  Je leert ook hoe je met echt licht
kan schilderen en fotograferen. In deze
workshop staat MEDIA en BEELD centraal.



MEDIA

DRAMA

Vraag vrijblijvend een offerte aan. max. 18 deelnemers per groep.

Portretten 
in het kleurenlabo

De bouwsteen kleur wordt al experimenterend
onderzocht. Het resultaat zijn supergrote
felgekleurde zelfportretten met een knipoog
naar de Rijmenamse schilder August Gillé. Het
resultaat is een spetterend kleurenspel. In een
veilige maar uitdagende context durven de
kinderen zichzelf tekenen.

Spelenderwijs 
een animatiefilm maken

Wij ontwerpen een eigen verhaal met
speelgoed, plasticinefiguurtjes en/of andere
materialen (papierknipsels,lego). Aan de hand
van de stopmotiontechniek maken we ons
eigen animatiefilmpje met ipads. Zo ontdekken
kinderen spelenderwijs filmtechnieken. 
.

Slapstickfilmpje maken
(vanaf 9 jaar)

We creëren onze eigen slapstickfilmpjes.
Slapstick is een vorm van komedie waarin
lichamelijke acties de hoofdrol spelen.
Bananenschillenhumor op en top.

Clownerie
We zetten een rode neus op en laten de schmink
achterwege. Via speelse opdrachten worden onze
nieuwsgierigheid en verwondering geprikkeld. Ons
lichaam en mimiek worden ons instrument om de wereld
van de clown te betreden.



 
 


